Verslag bijeenkomst Vrouwenvereniging Froombosch 21 nov. ’24

De Werkgroep Dorpsvisie heeft de Vrouwenvereniging Froombosch (VrF) benaderd voor deelname
aan het bewonersonderzoek over de ‘kernwaarden’ van het dorp. Gerard Wezenberg heeft een
voorbereidend gesprek gehad met Ina Kazemier van VrF en een brief gestuurd met informatie over de
bedoeling en opzet van de bijeenkomst. Die was bij Ina Kazemier thuis op 21november.

Aanwezig vanuit de VrF: Ina Kempinga, Titia Knol, Linie ter Veld, Riet van Beek en Ina Kazemier.
Aanwezig vanuit de Werkgroep: Gerda Haak, Erik Wilthof en Gerard Wezenberg.
Ina meldt dat er twee leden van VrF verhinderd zijn.

Gerard heet iedereen welkom en licht het doel van de bijeenkomst nog eens kort toe.

De VrF is 39 jaar geleden opgericht? Met de bouw van dorpshuis ‘De Ruitenvelder’, toen nog mét de
school erbij. Er was een enquéte gehouden met ‘wat willen jullie aan activiteiten?’ Er kwam een
biljartclub, een kaartclub en een clubje van vijf vrouwen. Een informele ‘vrouwenvereniging’ van
ouders met kinderen op de school (gaf vanzelf binding). De gemeente Slochteren gaf toen goede
ondersteuning.

Er bestond al een afdeling Slochteren van de Plattelandsvrouwen, opgericht in ‘36. Daarvan waren
veel vrouwen ook lid, dus dubbel lidmaatschap. De Plattelandsvrouwen werd Vrouwen van Nu (VvN),
die zich meer met de ‘grote onderwerpen’ bezig houdt en een landelijke structuur kent. De VrF is meer
voor de gezelligheid, creatieve activiteiten. Dat kon naast elkaar bestaan. Een aantal leden van VrF is
ook nu nog lid van VvN, afdeling Slochteren.

De VVN is niet meer de Plattelandsvrouwen van vroeger, al vindt je oude mentaliteit van ‘platteland’
nog wel terug in sommige afdelingen (b.v. Hogeland). En vroeger had je ook de (Nederlandse)
Vereniging van Huisvouwen NVVH, waar veel vrouwen lid van waren. (Nu NVVH-Vrouwennetwerk).
Lidmaatschap van de Plattelandsvrouwen was vanzelfsprekend, zoals de mannen lid waren van de
Landouwverenigingen. Als je introuwde of hier kwam te wonen, werd je lid. Dan hoorde je erbij.

Werving van nieuwe leden doet de VrF via persoonlijke contacten. Heb je zin om mee te doen? Zo
werden andere vrouwen er bij betrokken. Gerda heeft daar nu ook wel oren naar. Staat open voor
nieuwe contacten in het dorp, dus geeft ze aan de volgende keer erbij te zijn. Elke eerste maandag
van de maand in het dorpshuis, om 19.30 uur.

Vroeger zetten VrF wel eens een stukje in de school-/dorpskrant ‘De Ruitentikker’, maar die is er niet
meer. In Kolham is zo’n krant (elk kwartaal) er nog wel en wordt eigenlijk in Froombosch gemist. lets



voor Dorpsbelangen? Erik weet dat de samensteller van de krant in Kolham er een dagtaak aan heeft.
VVN Slochteren heeft een nieuwsbrief en de website. Digitale communicatie via Facebook
Froombosch-ters ligt de huidige leden van VrF niet echt.

Hoe ziet de VrF haar toekomst over tien jaar? Nog steeds de huidige 7 leden, of 8 met Gerda erbij.
Het blijft een gezelligheidsclub en staat open voor nieuwe leden. Voor ‘nieuwkomers’ kan het een
ingang zijn naar het ‘sociale netwerk’ van Froombosch.

‘Frouwenbosch’ valt als leuk begrip. Zijn vrouwen de ‘verbinders’ in het dorp? Kunnen mannen ook lid
worden van VVF en hoe vinden zij elkaar als mannen voor activiteiten? De cultureel bepaalde
rolverdeling van vroeger is er eigenlijk nog steeds (‘het recht van de vrouw is het aanrecht’).

Dus welke communicatiekanalen zijn er in Froombosch om met elkaar in contact te komen? Dat waren
vroeger de schoolfeesten en het verenigingsleven. Gelukkig is er nu een goed draaiend dorpshuis,
met veel initiatief en ruimte voor activiteiten. Dat is bij andere momenten in het bewonersonderzoek
ook genoemd.

Tegelijk is er de laatste jaren doorstroming. Volgens Erik zijn er in het dorp jonge gezinnen komen
wonen, met heel jonge of juist wat oudere kinderen. Hoe bereik je deze nieuwkomers? De gemeente
mag tegenwoordig niet meer doorgeven wie er nieuw zijn komen wonen, dus moeten mensen zelf de
tip geven. Gerda noemt het voorbeeld van nieuwe bewoners in Froombosch die zich via Facebook
hebben voorgesteld en iedereen hebben uitgenodigd voor een kop koffie.

Is het een taak van Dorpsbelangen om nieuwkomers te introduceren, via een flyer of bezoekje? Het
wordt misschien niet altijd op prijs gesteld, maar getuigt wel van een open welkom. Of kijken
Groningers liever eerst de kat uit de boom?

Makelaars geven soms ook extra informatie bij de aankoop van een woning.

Wat trekt de nieuwkomers aan in Froombosch? Waarschijnlijk de woonomgeving, dorpse karakter, de
lagere huizenprijzen (vergeleken met Groningen). Niet direct de gemeenschap.

Voor nieuwkomers van verder weg zouden Groningers ‘stug’ zijn en irritant overkomen als ze in hun
dialect een gesprek starten. Dat kan een drempel zijn in het contact. Vroeger was dat ook zo als je uit
Brabant hier terecht kwam. Wel even wennen. Tegenwoordig schakelen de meeste bewoners wel
over van dialect naar Nederlands als dat beter past in het gesprek. Maar minder in groepsverband,
zoals een verjaardag met buren erbij.

Willen nieuwkomers wel actief worden in het dorp? Dat valt soms erg tegen. Tegenwoordig wordt het
meer geaccepteerd als mensen op zichzelf willen zijn, vroeger werd er meer verwacht dat je meedoet.
Niet meedoen, maar wel protest aantekenen tegen zaken die spelen, wordt niet geaccepteerd.

We komen al pratende tot de volgende kernwaarden:

+ Het dorp is een belangrijke plek voor de dorpsgemeenschap van Froombosch. Zeker als nu er geen
school, winkels of horeca meer zijn. Er gebeurt veel in het dorpshuis aan activiteiten en is belangrijk
voor het verenigingsleven. Maar bewoners moeten zelf ook investeren in onderling contact, in het
verenigingsleven en in activiteiten.

+ De dorpsgemeenschap heeft nog iets van het ‘plattelandsdorp’ met een flink aantal boeren, maar
staat ook al langer open voor nieuwkomers. Toch is communicatie niet vanzelfsprekend, waardoor
een deel van de nieuwkomers niet direct meedoen.

Daarbij zetten we een reeks voorstellen op een rijtje:

+ Nieuwkomers introduceren in Froombosch op verschillende manieren. Taak Dorpsbelangen?
+ Een dorpskrantje (op papier) wordt gemist, want niet iedereen wil / kan digitaal communiceren.
+ Bewoners vragen om zelf ook anderen ‘mee te nemen’, zoals dat vroeger gebeurde.

+ Meer samenwerken met o0.a. Kolham in de organisatie vanactiviteiten.

Verder worden er ook voorstellen gedaan die wat verder van deze kernwaarden afstaan, ook
doorgegeven van de afwezige leden VrF:

+ De slechte stoep langs de Hoofdweg (kant Kolham) opknappen.

+ Afvalcontainers achter het dorpshuis afsluitbaar maken of binnen zetten (risico brandstichting).
+ Verlichting op het fietspad langs de Hoofdweg aanbrengen en zeker bij de oversteek.

+ Parkeren van auto’s op de stoep of fietsstrook tegengaan.

+ Asociaal weggedrag van eigen bewoners aanpakken.

+ Bushaltes behouden en beter inrichten.



